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Tekst van de preek “de grote lijn in de Bijbel”, zie: https://www.youtube.com/watch?v=cDPJaQeFTaY 

Bijbelvers Bijbeltekst / tekst 

 
 
 
 
 
 
 
Genesis 1 
 
 
Genesis 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genesis 4, 5, 6 
 
 
Genesis 7, 8 
 
 
 
Genesis 6 
 
 
 
 
Genesis 11 
 
 
Genesis 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De Great Reset, een hoopvolle toekomst!”. 
Dat is de titel van mijn preek. 
Ik loop in hele grote stappen de hele Bijbel door, vanaf Genesis tot en met 
Openbaring, om de grote lijn te zien. Ik plaats daarbij de gebeurtenissen in een 
historisch kader. Ik eindig bij de climax, de Great Reset. Pas aan het eind lees ik 
dan enkele gedeelten uit de Bijbel. 
 
Het begin, Genesis. In zes dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt, de 
zee, en alles wat daar in is, ook de mens op de zesde dag, en alles was zeer goed. 
 
Helaas, al heel snel zondigde de mens. Satan fluisterde de mens in om als God te 
willen zijn. De aardbodem wordt vervloekt, en de mens verdreven uit de hof van 
Eden, en de weg naar de boom des levens afgesneden. Maar God belooft 
ogenblikkelijk dat de kop van de tegenstander van God zal worden vermorzeld. 
Door de Messias, Die zal worden geboren uit het nageslacht van de vrouw. Want 
de hele aarde moet worden hersteld! 
 
Eén dag is bij de Heere als duizend jaar, algemeen wordt geloofd dat de zes 
scheppingsdagen overeenkomen met zesduizend jaar geschiedenis van onze 
aarde. 
God rustte op de zevende scheppingsdag, het zevende millennium is het duizend 
jarig vrederijk, waarin rust en vrede zal zijn onder de regering van Koning Jezus. 
Want God wil deze hele aarde herstellen en weer goed maken. Daar zien we naar 
uit! 
 
De zonde woekert steeds verder, tenslotte is de hele aarde verdorven, en straft 
God met de zondvloed. Het is dan 1650 jaar na de schepping. 
 
Noach bouwt de ark, hij en de zijnen worden behouden, en God belooft dat 
voortaan niet meer al het levende zal omkomen zoals bij de zondvloed. God wil 
het herstel van de aarde! 
 
God blijft echter niet altijd bezig met de mens te oordelen, God zegt dat de 
dagen van de mens 120 jaar zullen zijn. De maximum leeftijd van een mens is nu 
inderdaad ongeveer 120 jaar, en de tijd van de mensheid als geheel zal 120 
jubeljaren zijn, namelijk 6000 jaar. 
 
Daarna gaan de mensen tegen Gods wil in Babel bouwen, maar God verwart hun 
taal en verspreidt hen over de hele aarde. 
 
2000 jaar na de schepping wordt Abram geboren, en hij moet naar het land dat 
God hem wijst. God zegt tegen Abram: " Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u 
gering acht, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem 
gezegend worden." (Gen. 12:3) 
God zet daarmee het nageslacht van Abram waardoor de zegen komt, apart, en 
tegelijk is de zegen door het nageslacht van Abram voor alle mensen. Want God 
wil de aarde zegenen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cDPJaQeFTaY
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Genesis 13 
 
 
 
Genesis 15, 16, 
17 
 
 
 
 
 
Genesis 37-50 
Exodus 1-12 
 
 
 
 
 
Exodus 13-15 
 
 
Exodus 16-18 
Exodus 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exodus 24 
Exodus 20 
Exodus 32 
 
 
 
Exodus 33-34 
 
 
 
Numeri 1-10 
 
 
Leviticus 26 
 
 
 
 
 
 
 

Abram krijgt daarna de belofte dat het land waar hij naar toe moest gaan, voor 
altijd voor hem en zijn nageslacht zal zijn. Dit land is waar de hof van Eden was. 
Het land moet worden hersteld, en daar vandaan de hele aarde. 
 
Abram gelooft in de HEERE, en Die rekende hem dat gerechtigheid. Abrams 
nageslacht zal zo talrijk zijn als de sterren des hemels. God sluit Zijn verbond met 
Abraham, met als teken de besnijdenis. 
Ook Abrahams zoon Ismaël wordt besneden, maar Gods verbond gaat 
nadrukkelijk alleen verder in de lijn van Izak en Jakob, dat is Israël. Bij dit verbond 
hoort ook de landbelofte. 
 
Na diverse ontwikkelingen komen Israël en zijn zonen in Egypte. 
Daar worden ze verdrukt, totdat ze uiteindelijk door de HEERE uit Egypteland 
worden geleid, onder leiding van Mozes en Aäron, 2500 jaar na de schepping. De 
Egyptenaren worden getroffen door diverse plagen en de dood van de 
eerstgeborenen, maar de Israëlieten zijn veilig achter het bloed van het lam bij 
de instelling van Pesach. 
 
God verlost Zijn volk Israël op spectaculaire wijze door de tocht door de 
Schelfzee, terwijl de Egyptenaren omkomen. 
 
Helaas mopperden ze al vrij snel daarna diverse keren. 
Toch moet Mozes van God tegen het volk zeggen: “Nu dan, als u nauwgezet Mijn 
stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn 
persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij 
een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.” (Exodus 19:5,6) 
Het volk Israël waarmee God Zijn verbond heeft gesloten, is een apart gezet volk, 
afgezonderd van alle volken van deze aarde, bestemd om een koninkrijk van 
priesters te zijn, om de hele aarde te zegenen. Want de hele aarde moet hersteld 
en weer goed worden. 
 
Daarom sluit God Zijn verbond met Israël, en ontvangt het volk de wet. 
 
Het gaat al heel snel mis, het gouden kalf wordt gemaakt, verschrikkelijk. 
God is genadig, en waarschuwt nogmaals indringend om geen afgoden te gaan 
dienen. 
 
Ze mochten geen verbond sluiten met de inwoners van het land waar ze naar toe 
zouden gaan, anders zou hun afgodendienst hen tot een valstrik worden. Ze 
mogen geen andere God dienen, geen afgodsbeelden maken, en moeten Hem 
alleen dienen. 
Ook wordt de priesterdienst ingesteld, en de tabernakel, Gods tent, gebouwd en 
ingewijd, en God gaat met hen mee in de wolk. 
 
Aan het eind van Leviticus krijgt Israël tenslotte de belofte van zegen en vloek. 
Wanneer de Israëlieten geen afgoden maar alleen God zouden dienen, en zijn 
wetten naleven, dan belooft God: “Ik zal Mijn tabernakel, Mijn tent, in uw 
midden plaatsen en Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u 
zult Mij tot een volk zijn.” We zullen zien hoe dit uiteindelijk in Openbaring 21 
werkelijkheid is geworden. 
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Numeri 13, 14 
 
 
 
 
Deuteronomium 
28, 29 
 
 
 
Deuteronomium 
30:19 
 
 
 
Deuteronomium 
30, 32 
 
 
 
 
Jozua 
 
Richteren 
 
 
 
 
 
2 Samuël 5 
 
2 Samuël 7 
1 Koningen 5-8 
 
 
 
 
1 Koningen 11 
 
 
 
 
 

Wanneer ze echter God niet zouden gehoorzamen, dan treffen hen vele, vele 
rampen, worden ze uit hun land gevoerd en onder de heidenvolken verstrooid, 
en zal hun land totaal verwoest worden. 
Maar tenslotte, na al die rampen en nadat de steden verwoest zijn geweest en 
hun land een woestijn, daarna denkt God weer aan Zijn verbond met Abraham, 
Izak en Jakob, en Hij voert hen terug uit de diaspora, de verstrooiing onder de 
volken, en herstelt hen in hun land. 
Want de hele aarde moet hersteld en weer goed worden. 
 
Als ze bij het land Kanaän komen, dat vloeit over van melk en honing, geloven ze 
niet dat God hen daarin kan brengen, en als straf moeten ze 40 jaar in de 
woestijn verblijven, en daarin omkomen. Zij zullen het land dat God hen heeft 
beloofd, niet eens zien. 
 
Aan het eind van de tocht door de woestijn stelt Mozes hen de zegen en de vloek 
voor. Wanneer ze God niet zouden gehoorzamen, wordt uiteindelijk hun land, 
het centrum van Gods verlossingsplan voor de hele aarde, verwoest en zij eruit 
weggevoerd. 
 
Mozes neemt de hemel en het land tot getuige tegen hen. 
 
Mozes waarschuwt dat wanneer ze God niet zouden gehoorzamen, het land hun 
zou uitspuwen. 
 
Eeuwen daarna heeft het land hen uitgespuwd vanwege hun zonden, maar 
Mozes profeteert ook dat God hen daarna terughaalt van het einde van de hemel 
en hen terug brengt in hun land. Dan zullen ze God gehoorzamen, en komen de 
vloeken over hun vijanden. Want Gods plan om hun land en de hele aarde te 
herstellen en weer goed te maken zal doorgaan! En in die tijd leven wij nu! 
 
Terug echter naar de tijd van Jozua, toen namen de Israëlieten het land in. 
 
Ze verdreven de inwoners van het land echter niet helemaal, daarom werden 
hun afgoden voor de Israëlieten een valstrik. Telkens gingen ze weer de afgoden 
dienen, dan kwamen ze in het nauw, dan riepen zij tot God, dan zond God een 
richter die hen verloste, maar bij het sterven van de richter begon de hele cyclus 
van afgoderij, en verlossing door een richter weer opnieuw. 
 
Tenslotte verovert David Jeruzalem, en wordt koning te Jeruzalem. 
Jeruzalem wordt de hoofdstad van Israël. Precies 3000 jaar later, in 1967, wordt 
Jeruzalem heroverd, en wordt de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël. 
En de troon van David zal voor eeuwig zijn. 
En Salomo bouwde voor God een huis. 
En wanneer de Israëlieten in de diaspora tot God roepen, moeten ze bidden 
richting hun land, richting Jeruzalem, richting de tempel. 
 
Het gaat echter al mis onder koning Salomo, hij gaat de afgoden dienen. 
Toen zijn zoon koning zou worden, scheurde Israël in het tweestammen rijk Juda 
en Benjamin, en het tienstammenrijk, waarin twee gouden kalveren werden 
opgesteld. 
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2 Koningen 17 
 
 
 
 
 
Jeremia 25 
2 Koningen 25 
 
 
 
 
 
 
 
Ezra 1 
 
 
Nehemia 2 
 
 
Daniël 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesaja 6, 29 
 
Jesaja 24 
 
Jeremia 4, 7, 9 
Jeremia 16 
 
Jeremia 16, 29 
Ezechiël 5 
 
Joël 1,2 
Amos 5 
Zefanja 1 
Jesaja, Jeremia, 
Ezechiël 20, 
Zefanja 3 

Uiteindelijk, na vele jaren afgodendienst onder diverse koningen, wordt het 
tienstammenrijk weggevoerd naar Assyrië. 
Israël houdt op te bestaan. 
 
Ruim een eeuw later, 
begint de diaspora van Juda naar Babel. 
70 jaar ballingschap, overeenkomstig de profetie in Jeremia. 
Juda komt in Babel terecht, hetzelfde gebied waarin meer dan een eeuw eerder 
de Israëlieten terecht waren gekomen onder de toenmalige heerser Assyrië. Van 
toen af werden zowel de afstammelingen van het tweestammenrijk Juda als het 
tienstammenrijk, Joden genoemd. De Joden stammen daarom af van al de 12 
stammen. 
 
Ook Daniël wordt meegevoerd. 
 
Na de 70 jaar ballingschap wordt 
het fundament van de tweede tempel gelegd op bevel van Kores. 
 
Maar pas 80 jaar later, in 457 voor Christus, wordt het bevel gegeven om de 
muren van Jeruzalem te bouwen op bevel van Arthahsasta. 
 
Dat is het begin van de 70 jaarweken, 490 jaar, van het visioen van Daniël 9. 
Na 7 jaarweken werd de canon van het OT afgesloten. 
Na 69 jaarweken is het 26 na Christus, en begint de bediening van de Heere Jezus 
met de doop van Jezus door Johannes de doper. 
3.5 jaar later wordt de Heere Jezus gekruisigd, en vindt daarop de uitstorting van 
de Heilige Geest in de tempel plaats. Het Heiligdom wordt gezalfd met de Heilige 
Geest. 
Nog eens 3.5 jaar later wordt Stefanus gestenigd, en gaat de verkondiging van 
het evangelie aan de heidenen beginnen. 
In totaal 70 jaarweken. 
 
Maar voor de komst van de Messias heeft God eerst nog vanaf het tijdperk van 
de koningen allerlei profeten gezonden, die het volk ernstig bestraffen vanwege 
hun zonden. 
 
Zo moest Jesaja vanwege hun voortdurend zondigen tegen Israël zeggen dat ze 
doof en blind zouden zijn, en moet hij tegen Israël zeggen dat hun complete land 
totaal verwoest zal worden, het land zal worden tot een woestijn. 
 
Zo ook Jeremia, het land Israël een woestijn, de tempel vernietigd, en de steden 
verwoest, vanwege hun zonden. De Joden zouden in de diaspora gaan, de 
verstrooiing onder de volken. 
God kondigt bij monde van Jeremia en Ezechiël hen de pest, oorlog en honger 
aan. 
 
De dag des HEEREN zou komen, waarvoor de profeten Joël, Amos en Zefanja 
hebben gewaarschuwd. De dag des HEEREN is de oordeelsdag over Israël, de 
complete verwoesting van het Joodse land, en heet bij de profeten ook de toorn 
van God die over Israël zou komen. 
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Maleachi 4 
 
 
Galaten 4 
Jesaja 7 
 
 
 
Mattheüs 2 
 
 
Jesaja 42, 49 
 
Lukas 2 
 
 
 
Mattheüs 3 
Mattheüs 17 
 
 
Mattheüs 5 
 
Openbaring 21 
Jesaja 60 
 
Mattheüs 13 
 
 
Mattheüs 21 
 
Mattheüs 22 
 
 
 
 
 
 
Mattheüs 23 
 
 
 
Mattheüs 24 
 
 
 
 
 
Johannes 1 
Mattheüs 27 
 
 

Maleachi profeteert echter dat eerst Elia zou komen, namelijk Johannes de 
Doper, voordat deze verwoesting zou komen. 
 
Toen was de volheid van de tijd gekomen, en zond God Zijn Zoon uit, geboren uit 
de maagd Maria, God met ons, zoals Jesaja had voorzegd, de komst van de 
Messias, Jezus Christus. Hij zou de kop van de slang vermorzelen, zoals aan Adam 
en Eva beloofd, want heel de aarde moet worden hersteld. 
 
Hij wordt geboren in Bethlehem, de stad van Zijn voorvader koning David. Want 
Hij zal Koning zijn over het hele land, over de hele herstelde aarde. 
 
Hij is tot een Verbond voor het volk Israël, en een Licht voor de heidenvolken, 
zoals Jesaja heeft geprofeteerd. Eerst het uitverkoren volk Israël, dan de 
heidenvolken. Maar door de Heilige Geest zegt Simeon het al omgekeerd: eerst 
de heidenen, en pas helemaal aan het eind van de tijden Israël. 
 
Dan, in 26 na Christus, 4000 jaar na de schepping, 
is er Johannes de Doper, die het volk oproept tot bekering, en waarschuwt voor 
het komende oordeel, de verwoesting. Jezus zegt dat Johannes de Doper Elia is. 
En Jezus wordt door hem gedoopt. 
 
Jezus zegt tegen Zijn volk dat ze het zout van de aarde zijn. Maar als het zout 
smakeloos wordt, worden ze weggeworpen en door de mensen vertrapt. Zijn 
volk is het licht, verlicht door de Messias, dat de wereld moet verlichten, zoals 
ook in Openbaring 21 en Jesaja 60 staat. 
 
Het volk Israël heeft echter niet gehoord maar hun hart verhard, zoals Jesaja had 
geprofeteerd dat ze doof en blind zouden zijn. 
 
Tenslotte rijdt Jezus als Koning Jeruzalem binnen op een ezelin. 
 
Jezus vergelijkt het komende koninkrijk van God met een bruiloft. Maar de 
genodigden, namelijk het volk Israël, komen niet. Dan moeten de heidenen 
worden geroepen. 
De velen die geroepen zijn om deel te hebben in het koninkrijk van God, namelijk 
de heidenen, zullen vele malen meer zijn dan de uitverkorenen, namelijk het 
uitverkoren volk Israël. 
 
Het volk Israël zal Hem, de Koning, niet meer zien, totdat ze zullen zeggen: 
“Baruch haba b'Shem Adonai”, “Gezegend Hij Die komt in de naam van de 
Heer’”. 
 
De leiders van Israël wijzen Jezus af, en dan kondigt Jezus in Zijn profetische rede 
het definitieve oordeel aan, de toorn van God komt over hen, het hele land zal 
worden verwoest. De toorn van God, de grote verdrukking, zal komen over het 
Joodse volk, oorlog, honger, pest en dood, zoals voorzegd door de profeten, en 
zoals later Johannes in Openbaring 6 zal zien. 
 
Tenslotte wordt Jezus gekruisigd als de Koning der Joden. Hij is het Lam van God 
dat de zonden der wereld wegdraagt. 
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Mattheüs 26 
Jeremia 31 
Ezechiël 11 
Ezechiël 36 
Mattheüs 28 
Hosea 6 
 
 
Jesaja 53 
 
 
Handelingen 1, 2 
 
Openbaring 6 
 
 
 
Daniël 9 
Handelingen 7 
 
Handelingen 10 
 
 
 
 
Handelingen 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galaten 3 
 
 
 
 
 
Efeze 2, 3 
Efeze 1, 5 
Kolossenzen 1 
Efeze 2, 
1 Korinthe 3 
 
 
Efeze 1 
 
 
 
 

Jezus bevestigt het vernieuwde verbond met Israël in Zijn bloed, heel het volk 
Israël zal Gods wet van harte gaan doen. God zal hun tot een God zijn, en zij 
zullen Hem tot een volk zijn. 
 
De Heere Jezus is na 2 dagen opgestaan, overeenkomstig de profetie van Hosea. 
Maar Hosea zegt ons, en niet Hem. In Jezus ligt de opstanding van het hele 
Joodse volk vast. 
 
Het offer is gebracht, nu kan het volk Israël en alle heidenen met God worden 
verzoend, nu kan het land en de hele aarde worden hersteld! 
 
Na Zijn hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest gaan de apostelen er 
op uit om het evangelie, de blijde boodschap van het koninkrijk, te verkondigen, 
en de Joden die in de Heere Jezus geloven, te dopen. Want voordat de oordelen 
van oorlog, honger, pest en dood, zouden komen, de paarden geschetst in 
Openbaring 6, komt eerst de ruiter op het witte paard. Jezus is Koning! 
 
Echter, aan het eind van de 70 jaarweken van Daniël, 3.5 jaar na de opstanding 
van de Heere Jezus, wordt Stefanus gestenigd door de religieuze leiders van het 
volk, nu is het oordeel over Israël definitief onafwendbaar, en het evangelie moet 
aan de heidenen worden gebracht, te beginnen met de hoofdman Cornelius. 
Want de heidenen worden geroepen tot geloof in de Messias van Israël, en delen 
in de gave van de Heilige Geest, en de heidenen die geloven worden ook 
gedoopt. Want de hele aarde zal delen in het herstelplan van God! 
 
De apostelen komen daarna gezamenlijk tot de conclusie dat de heidenen niet 
besneden hoeven te worden als teken van een verbond, ook niet de sabbat te 
onderhouden o.i.d. Wij zijn heidenen en hoeven geen Jood te worden. Wij 
heidenen mogen gewoon geloven in Jezus Christus, de Messias van Israël, en 
delen in de zegen van God. Israël blijft het uitverkoren volk dat God apart heeft 
gezet en waarmee Hij Zijn verbond heeft gesloten. 
 
De apostelen schrijven diverse brieven aan de gelovigen. 
 
Vaak gebruikt Paulus de tegenstelling wij Joden, en jullie heidenen. En allebei, 
Joden en heidenen, worden gerechtvaardigd uit het geloof, net zoals Abraham. 
God had dit evangelie al aan Abram verkondigd: “in u zullen alle geslachten van 
de aardbodem gezegend worden.", en Abraham geloofde God en was daardoor 
rechtvaardig. 
 
Zowel de gelovige Jood als de gelovige heiden maken deel uit van hetzelfde 
lichaam, de gemeente, waarvan Christus het Hoofd is. 
Paulus noemt de gemeente een tempel van God. 
 
 
Het is ook goed is om altijd goed te kijken aan wie de brief is gericht. 
 
Vaak worden twee groepen apart genoemd, b.v. de heiligen en gelovigen in 
Christus Jezus in de brief aan de gemeente van Efeze. De heiligen zijn de Joden 
die tot geloof zijn gekomen, de gelovigen zijn de heidenen die tot geloof zijn 
gekomen. 
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1 Petrus 2 
 
Exodus 19 
 
 
2 Petrus 3 
 
 
 
 
 
Handelingen 28 
 
 
Openbaring 6 
 
Mattheüs 24, 
Lukas 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petrus schrijft zijn brief b.v. aan de Joden in de diaspora, en noemt hen een 
uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, eigendom van 
God, want dat had God tegen Zijn volk Israël gezegd bij de verbondssluiting op de 
Sinaï. 
 
En hij kondigt de dag des Heeren aan, de oordeelsdag die over het land Israël zou 
komen, zoals de profeten hadden aangekondigd. De grote verdrukking, die de 
Heere Jezus had aangekondigd. En daarna pas komt een vernieuwde hemel en 
een vernieuwd land, een vernieuwde aarde. Want de hele aarde zal worden 
hersteld! 
 
Het hart van het Joodse volk blijft echter verhard, ze blijven doof en blind. 
 
Tenslotte wordt in 70 na Christus Jeruzalem verwoest, en in 132-135 na Christus 
wordt het hele land compleet verwoest, zoals Johannes wordt getoond in 
Openbaring 6, overeenkomstig de profeten. 
De grote verdrukking overeenkomstig de profetische rede van de Heere Jezus is 
begonnen, en eindigt volgens de profeten, de profetische rede en Openbaring 7 
bij de terugkeer van de Joden naar hun land.  
 
Maar na de verwoesting van het hele land is het hele land een woestijn 
geworden. Hoe moet het land ooit weer worden hersteld, hoe moet de hele 
aarde ooit weer worden hersteld? 
 
Diverse wereld rijken hebben het land beheerst. 
 
Vanaf 1517, waren de Turken de baas, namelijk het Ottomaanse rijk, tot aan de 
Eerste Wereld Oorlog, 1917, dat het Ottomaanse rijk werd verslagen, en het land 
mandaatgebied werd van de Volkerenbond. De geallieerde grootmachten 
besloten in 1920 te San Remo tot de vestiging van een Joodse Nationaal Tehuis in 
Palestina, zoals het land toen werd genoemd. Deze beslissing werd door de 
Volkenbond bevestigd in 1922. Israël moest weer opnieuw worden opgericht, 
want Gods plan om de aarde te herstellen moet verder, terwijl het zevende 
millennium dichterbij komt. 
 
En hoe ging het ondertussen met de gemeente van Jezus Christus, de kerk, die de 
Schrift een tempel van God noemt? 
Helaas, niet best. 
De Joodse gelovigen vormden in de tijd voor het jaar 70 nog de meerderheid in 
de gemeente van Jezus Christus. Na de vernietiging van de tempel, Jeruzalem en 
het hele land, wordt het heel anders. Was eerder in Handelingen 15 nog de vraag 
of heiden gelovigen de wet moesten houden, pakweg 60 jaar later werd de vraag 
of Joodse gelovigen de wet nog wel mochten houden. 
 
Er kwamen steeds meer dwalingen op. Vanaf het concilie van Nicea in 325 
mochten de Joodse feesten niet meer worden gevierd, er mocht niets 
gemeenschappelijks meer zijn met de moordenaars van Christus, volgens 
Constantijn. 
De Messias belijdende Joden, de Joden die in Jezus geloofden, werden de kerk 
uitgezet. 
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Thessalonicenzen 
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1 Timotheüs 4 
 
Jeremia 7 
 
 
 
Romeinen 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Thessalonicenzen 
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Daniël 9 
 
 
 
 
Mattheüs 28 
Handelingen 1 
 

Niet langer weerhouden door de Messias belijdende Joden in de kerk, de 
weerhouder, die de kerk werd uitgezet, werd de kerk vol van dwalingen, zoals: 
In plaats van Israël, de kerk. 
In plaats van het verbond met Israël, een verbond met de kerk. 
In plaats van de besnijdenis, de kinderdoop. 
In plaats van de Messias Die terugkomt voor Zijn volk Israël, Christus Die 
terugkomt voor Zijn kerk. 
In plaats van Jezus de Koning der Joden, Jezus, de Koning der kerk. 
In plaats van het aardse Jeruzalem, een hemels Jeruzalem. 
In plaats van de sabbat, de zondag. 
In plaats van Israël de Bruid, de gemeente de Bruid. 
In plaats van de Joodse priesterdienst, de Roomse priesterdienst. 
In plaats van Christus het Hoofd van Zijn gemeente, de Paus stedehouder Christi. 
 
Het Griekse woord anti betekent: "in de plaats van". De antichrist had zich 
genesteld in de gemeente, de tempel van God. 
 
De kerk had haar oriëntatie verlegd, Rome in plaats van Jeruzalem, en was anti 
Joods, anti de Jood Jezus de Messias, antichristelijk geworden. 
 
Het is de afval waarvan Paulus schrijft aan Timotheüs door de Geest dat ze zich 
zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, verbiedende 
te trouwen en bepaald voedsel te verbieden. En net zoals vroeger Israël de toorn 
van God over zich uitriep door de koningin van de hemel te aanbidden, bidt de 
kerk nu tot Maria. 
 
Uiteindelijk is de situatie dat het volk Israël is weggevoerd, het land een woestijn 
is, de kerk heeft geroemd tegen de natuurlijke takken en is vol met dwaling 
geworden, de antichrist staat aan het hoofd van de gemeente, een tempel van 
God, en laat zich zelfs vereren als God door de titel heilige vader, en meent zelfs 
dat hij de zonden kan vergeven zoals God, de Joden en moslims werden 
afgeslacht door de kruisvaarders, en de inquisitie vervolgde oprechte gelovigen. 
De kerk bracht het er niet beter af dan het volk Israël….. 
 
Hoe moet deze aarde ooit worden hersteld? Onmogelijk! Maar bij God zijn alle 
dingen mogelijk. 
 
God gaat in Zijn herstelplan voor deze aarde diverse zaken doen. 
 
God gaf in 1517 de Reformatie, waarbij de afvallige kerk en antichrist een 
behoorlijke slag werd toegebracht door de Geest van Zijn mond, alhoewel hij 
uiteindelijke teniet zal worden gedaan bij de wederkomst van de Heere Jezus. 
 
God laat de muren van Jeruzalem weer opbouwen. In 1536 wordt daartoe het 
bevel gegeven door keizer Suleiman. Weer een begin van 70 jaarweken, 490 jaar, 
van het visioen van Daniël 9. De klok van de 70 jaarweken tikt weer voor de 
tweede keer! 
 
God geeft vanaf ongeveer de negentiende eeuw de wereldwijde 
zendingsbewegingen, want het evangelie van het Koninkrijk moet verkondigd 
worden aan alle volken tot aan het uiterste van de aarde, zodat de hele aarde 
een rijke oogst zal geven. 



9 
 

 
Jesaja 11, 27, 49 
Ezechiël 36 
Micha 2, 4 
Zefanja 2 
Jeremia 16, 23 
 
 
Mattheüs 24 
 
 
 
 
Jesaja 27 
 
 
 
 
Openbaring 7 
 
 
 
 
 
Hosea 6 
Jesaja 44, 61, 62 
Jeremia 30, 31 
Ezechiël 20, 34 
Micha 7 
Zefanja 3 
Zacharia 8 
 
 
Jesaja 60 
Jeremia 33 
Ezechiël 20, 40-48 
Micha 4 
Zacharia 14 
 
Ezechiël 36 
 
Ezechiël 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
God verzamelt vanaf eind negentiende eeuw voor de tweede keer het overblijfsel 
van Zijn volk 
van de vier hoeken van de aarde, zoals Jesaja en andere profeten profeteerden. 
Jeremia noemt specifiek het land van het noorden, denk aan de Sovjet Unie, en 
nu zien we b.v. ook veel Joden uit de Oekraïne, dat pal ten noorden van Israël 
ligt, terugkeren naar het land Israël. 
 
De Heere Jezus sluit in Zijn profetische rede aan bij de profeten als Hij zegt dat Hij 
aan het eind van de grote verdrukking die over Israël zou komen, boodschappers 
zou uitzenden om Zijn uitverkoren volk bijeen te vergaderen uit de vier 
windstreken. 
 
Wij leven in de periode van het herstel van Israël, na de grote verdrukking, de 
eeuwenlange Joden vervolging, waarin ze vertrapt werden door de mensen. 
Gods volk Israël wordt thuis gehaald, want zij zullen Hem aanbidden op de heilige 
berg te Jeruzalem, zoals Jesaja profeteert. 
 
In een visioen ziet Johannes ze gekomen uit de grote verdrukking, uit alle naties, 
stammen, volken en talen, terug in het land Israël. Ze zijn gekleed in het wit en 
hebben palmtakken in hun hand, want Loofhuttenfeest is het feest van de 
wederkomst. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die 
op de troon zit, en van het Lam! 
 
Na de 2 dagen die Hosea profeteerde, namelijk 2 dagen van 1000 jaar, wordt  in 
onze tijd het Joodse volk hersteld, overeenkomstig tal van profeten. 
 
 
 
 
Een volk dat na 2000 jaar ballingschap weer terug is in hun eigen land, en een 
bloeiende staat heeft opgebouwd, is een wonder van God. 
 
Ook de tempeldienst zal worden hersteld, overeenkomstig diverse profeten. 
 
 
 
 
In plaats van een woestijn te zijn, worden de steden weer herbouwd en 
bewoond, en wordt het land als de hof van Eden, zoals in Ezechiël 36 staat. 
 
Het herstel van Israël heeft volgens Ezechiël 37 verschillende aspecten: 

- De terugkeer van de Joden naar hun land, dat gebeurt sinds eind 
negentiende eeuw. 

- De huid er over, dat is dat ze een staat worden, 1948. 
- De Geest in hen om hun God te dienen. Een pril begin hiervan is weer de 

aanwezigheid van de Joden die in Jezus geloven sinds 1967.  
Er zijn 3 wereld oorlogen bij betrokken: 

- Na de eerste wereldoorlog valt het Ottomaanse rijk en krijgt Israël een 
land, 1917. 

- Na de tweede wereldoorlog krijgt Israël een staat, 1948. 
- Na de derde wereldoorlog krijgt Israël haar Koning, Jezus de Messias. 
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Het is nu de tijd van Zacharia 12 tot en met 14. 
Zacharia 14 vermeld hoe de omliggende volken Jeruzalem aanvallen, en hoe de 
helft van de stad ingenomen wordt. Dat is gebeurd in 1948, 
 toen de gecombineerde legers van Egypte, Syrië, Irak en Libanon proberen Israël 
te vernietigen, maar God streed voor Israël in deze Israëlische 
onafhankelijkheidsoorlog. De Joden, sinds 1844 een meerderheid in Jeruzalem, 
werden verdreven, en 58 synagogen verwoest. 
Pas in 1967 wordt Jeruzalem veroverd, 3000 jaar na de verovering van Jeruzalem 
door koning David. 1967 markeert ook het herstel van de Joods messiaanse 
gemeente in Israël. 
 
In Zacharia 12 staat letterlijk dat de leiders van de volken krankzinnig zullen zijn. 
In onze tijd is dat de realiteit. 
En de paarden van de volken, de massamedia waarvan de leiders zich bedienen, 
zijn geslagen met blindheid. 
 
Nu leven wij in het allerlaatste der dagen, en duurt het nog slechts enkele jaren 
voordat het nieuwe millennium aanbreekt. 
 
De klok tikt door richting het herstel van de hele aarde. De satan weet heel goed 
dat zijn rol dan uitgespeeld is, en probeert nog een keer het volk Israël te 
vernietigen, want dan kan Gods herstelplan niet meer verder gaan. Daarom zijn 
er leugengeesten uitgezonden, om de hele wereld te verzamelen voor de oorlog 
van de grote dag van de almachtige God, Openbaring 16. 
Enkele van die leugengeesten zijn: 

- De evolutie theorie. 
Deze leugengeest waart al enkele eeuwen rond, en heeft miljarden 
aanhangers. Dit tast God aan in Zijn bestaan en als Schepper. 

- Het hele LGBT+ gebeuren. 
Dit tast de scheppingsordinantie van God aan. 

- De klimaathype. 
De temperatuur op aarde wordt bepaald door de zon, niet door de 
hoeveelheid CO2, dat geen broeikasgas maar een groeikasgas is, en 
waarvan overigens 96 procent een natuurlijke oorsprong heeft, en de 
activiteit van de mens dus niets uitmaakt. 
Dit enorme bedrog tast zowel Gods aarde aan, als God als onderhouder 
van de aarde. 
Uiteraard ben ik voor een goed milieu, maar dat is iets totaal anders dan 
het klimaat. 

- Het corona en vaccin bedrog. 
Zonder eerst de definitie van pandemie te veranderen, en het 
sterftecijfer eruit te halen, had corona helemaal geen pandemie geweest. 
En volgens de klassieke definitie van vaccin is het zogeheten corona 
vaccin helemaal geen vaccin. 
Het vaccin veroorzaakt veel vaccindoden, en hartziekten, kankers en 
allerlei andere ziekten. 
Het Griekse woord dat in Openbaring 13 wordt gebruikt is afgeleid van 
ingraveren, terwijl uit Openbaring 16 blijkt dat die prik allerlei ernstige 
ziekten veroorzaakt. Het lijkt mij niet teveel gezegd dat hier in 
Openbaring 13 en 16 het corona vaccin wordt beschreven. 
Hier zit ook een enorme duistere macht achter! 
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En het tast Gods scheppingswerk aan, want er is ook aangetoond dat het 
corona vaccin het menselijk DNA kan veranderen. 
 

Met deze leugengeesten leven we in de allerlaatste dagen, de dagen van Noach, 
de oorlog tegen de almachtige God is aanstaande. 
 
Satan fluistert de mens nu zelfs in dat hij meer dan God zal zijn. Yuval Noah 
Harari, de hoofdadviseur van Klaus Schwab, oprichter van het World Economic 
Forum, zei kortgeleden dat wij de God van de Bijbel zullen voorbij streven. Hij 
wordt onder meer geprezen door Barack Obama, Mark Zuckerberg, Bill Gates, 
Silicon Valley, de New York Times, etc. Deze Israëlische professor is openlijk 
homoseksueel, een pro-transhumanist die geobsedeerd is door het ‘afwijzen van 
de God’ en het ‘veranderen van mensen in goden’. Hij is een zeer invloedrijke 
Jood. We moeten het echt niet van Joden verwachten, hoe invloedrijk ook, we 
moeten alles alleen van de Jood Jezus de Messias verwachten, Hij is de Koning 
der Koningen! 
 
Met de voortdurende corona cijfers en de zogenaamde opwarming van de aarde 
veroorzaken de leugengeesten ook heel veel angst bij de mensen wat er zal 
gebeuren, zoals de Heere Jezus in Zijn profetische rede heeft voorzegd. 
 
We beleven ook de val van Babylon beschreven in Openbaring 17 en 18, alles 
gaat in onze tijd razendsnel ten onder. 
 
En wordt in Openbaring 13 ook een beeld geschetst van het social credit 
systeem, waarbij je zonder voldoende punten niet meer kan kopen of verkopen, 
en dat nu al uitgerold wordt? 
 
We leven ook al in een tijd van oorlog. 
Of we nu beseffen dat het Westen haar beloften aan Rusland heeft verbroken en 
toch haar raketten aan de grens met Rusland wilde opstellen, de Verenigde 
Staten zouden ook geen raketten aan haar grens toestaan, denk aan de Cuba 
crisis in 1962, 
of dat we dag in dag uit naar het sprekende beeld van Openbaring 13 staren en 
Poetin maar een grote boef vinden, de oorlog is een feit. 
 
De Oekraïne oorlog mondt uit in de derde wereld oorlog, uiteindelijk een 
atoomoorlog beschreven in Ezechiël 38 en 39 en in Zacharia 14. 
 
Verzwakt door de prik, niet meer in staat zich zelf te verdedigen, bedreigd door 
de atoombommen van Iran, de legers van God en Magog, zal Israël wel tot hun 
God moeten roepen, en niet langer roemen in hun sterke leger. 
 
Hun blindheid wordt weggenomen, God giet Zijn Geest uit over Zijn bruid, Israël. 
 
Dan zullen al de geslachten van het land wenen dat zij hun Messias zolang 
hebben afgewezen. De orthodoxe Joden, de ultra orthodoxe Joden, de seculiere 
Joden, bij wat voor stam de Joden ook behoren, ze zullen allemaal rouw 
bedrijven over hun Messias, zoals Zacharia beschrijft, de Heere Jezus in Zijn 
profetische rede aanhaalt, en in Openbaring 1 staat. 
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“Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben”, spreekt de HEERE in 
Zacharia 12. 
 
Als dan de Geest is uitgegoten over Zijn bruid Israël, en zij zich gereed heeft 
gemaakt en bekleed is met de gerechtigheid van Jezus de Messias, is het grote 
avondmaal van de bruiloft van het Lam gekomen, en komt de Heere Jezus terug 
als Koning. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid, Hij voert oorlog met 
de verzamelde legers van de koningen van de aarde, de vijanden van Israël. 
 
De Heere Jezus komt nu spoedig terug om voor Israël het Koninkrijk weer te 
herstellen. 
 
Hij komt met de wolken, de doden staan op, het volk Israël ontmoet Hem, de 
Koning, in de lucht, en dan breekt het vrederijk aan, zoals voorzegd door Jesaja 
en Micha. 
 
 
De tempel wordt herbouwd, en God woont voor altijd te midden van Zijn volk. 
De tent van God is dan bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn 
volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 
 
Het land is geworden tot een hof van Eden. 
 
Dan is het Joodse land hersteld, en wordt de hele aarde hersteld en weer goed. 
 
De Great Reset. Een hoopvolle toekomst! 
 
Ik lees tot slot enkele gedeelten, namelijk: 
Openbaring 21:23-26: 
“En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de 
heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig 
worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun 
heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, 
want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties 
daarin brengen. 
 
En het parallel gedeelte uit Jesaja 60:1-5: 
“Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat 
over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de 
volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien 
worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans 
van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn 
bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw 
dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen, uw 
hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal 
zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen. 
 
Dan is Jezus Koning te Jeruzalem, dan is het Joodse land hersteld, en regeert 
Koning Jezus via Zijn priestervolk over de hele aarde om de hele aarde te 
zegenen. Want de hele aarde wordt dan hersteld en weer goed. 
 
En het eind van Openbaring: 
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Openbaring 22 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere 
Jezus! 
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 
 
De Great Reset. Een hoopvolle toekomst! 

 

Voor een drieluik, drie artikelen als antwoord op reacties op deze preek, zie Artikelen op website van 

Fuma onder het kopje “De grote lijn in de Bijbel”. 

https://fuma.nl/begin_artikelen.php
https://fuma.nl/begin_artikelen.php

